
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vrijdag 8-8-2014 

 

Eindelijk was het dan zo ver…. We vertrekken naar Tenerife, één van de Canarische eilanden 

behorend bij Spanje. Waar we verblijven in het moderne bungalowcomplex Parque Cristobal 

Tenerife in 2 aangepaste 3 kamer bungalows. Deze bungalows hebben 2-persoonskamers, een 

badkamer met douche en toilet met beugels, een woonkamer, een volledig ingerichte keuken en een 

terras. Het complex ligt op 100 meter van de zee en heeft 2 zwembaden, waarvan 1 uitgerust is met 

een tillift. De temperatuur is voor de hele week rond de 30 graden. 

 
 

Op deze eerste dag, waarbij we midden in de nacht vertrokken, 5.20 uur, meteen al na onze 

bungalows te hebben ingericht boodschappen gedaan voor de lunch en een drankje gedronken op 

het terras bij de het restaurant. We hadden een mooi plekje gekregen voor 6 personen. 'S avonds van 

een bbq genoten in het restaurant. Dat was al een goed begin en ook meteen al lekker weer.  

Met deze reis gingen mee: Erik,  Linda, 

  
Fred 



 

 

 

  
 

en Rob. De begeleiders waren  

 

Carry en 

  
 



 

 

Margreet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 9-8-2014 

 

Vanmorgen een heerlijk uitgebreid ontbijt gehad bij het restaurant. Ze hadden gebakken ei, Engels 

ontbijt, pannenkoekjes, fruit, croissant, zoete broodjes en nog veel meer soorten brood. Ook 

gedroogde vruchten, yoghurt, kaas en verschillende soorten vleeswaren waren aanwezig, zelfs 

tosti's. Daarna kwam er een medewerker die vertelde wat er allemaal te zien was en hebben we een 

excursie geboekt. We gingen boodschappen doen voor het weekend, geld pinnen en kaarten en 

postzegels kopen. Teruggekomen gingen we lunchen in bungalow nr. 70 en daarna omkleden om te 

gaan zwemmen bij het grote zwembad. Iedereen kon het water in, dankzij de stoeltjeslift bij het 

zwembad. De medewerkers waren weer heel vriendelijk en behulpzaam. Het water was van een 

heerlijke warme temperatuur, en vanuit het zwembad had je een mooi uitzicht op de bergen achter 

het bungalowcomplex. 

 
 

 
 



 

 

 

Nadat we allemaal weer aan de kant zaten hebben we nog een drankje genomen. Iedereen heeft het 

naar zijn zin gehad in het water.  

De sfeer in en rondom het bungalowcomplex is ook heel gemoedelijk. De medewerkers zijn 

allemaal even vriendelijk en behulpzaam en de gasten ook. Er verblijven hier veel Nederlanders en 

Engelsen, veelal gezinnen met kinderen. Terug in de bungalows toen iedereen omgekleed was 

hadden we een Mexicaans buffet in het restaurant. Dat was echt smullen. Allerlei gevulde 

Mexicaanse rolletjes, guacomole, tortilla chips, frites, salade, kipshoarma, taartjes en ijs. Na het 

diner zijn we meteen naar de animatie show in de kelder onder de receptie gegaan. Hier werden veel 

nummers van o.a. Queen gezongen.  

       

Voor het eten was Rob nog moe, maar daar was tijdens deze show niets meer van te merken! 

 



 

 

Zondag 10-8-2014 

 

Na een overheerlijk ontbijt zijn we met 2 taxibusjes naar playa de los Cristianos gegaan. Waar we 

naar de markt zijn geweest. Erik heeft een kaars in de vorm van een uil, een koelkastmagneet, een 

petje en een leren riem gekocht. Linda heeft 3 mooie glazen hangers met een lintketting gekocht. 

Fred heeft een zwarte portemonnee met blauw/witte bloemen, 2 t-shirts en een koelkastmagneet 

gekocht. Rob heeft een druipkaars met schitterende kleuren gekocht. We hebben hier heerlijk 

geluncht, ze hadden van alles, tosti's, hamburgers, tonijnsalade, kipsandwich. Degene die frisdrank 

hadden besteld kregen een heel groot glas. Daarna allemaal weer lekker opgefrist en uit eten gegaan 

in onze eigen plaats weer. Er was hier live-muziek van een Elvis imitator. Sommige hadden pizza, 

tongfilet, biefstuk of cordonbleu. Het eten was heerlijk.  

 

Na dit diner zijn we naar bed gegaan, het was al weer laat geworden. 

 

 



 

 

Maandag 11-08-2014 

 

Na het ontbijt hebben we al wandelend de hele middag de omgeving verkend en hebben we wat 

gedronken op een terras aan zee, met een prachtig uitzicht, 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

daarna weer verder gewandeld en geluncht voor park Santiago III, met links uitzicht op zee, en  

rechts het enorme zwembad met bruggetjes.  

 

We zagen daar nog een vogel met een mooie blauwe buik. We hadden alle zes een heerlijke 

sandwich met ham/kaas, rundvlees of Spaanse omelet met weer een flink glas drinken erbij.  

 

 
 

Daarna terug naar onze bungalows gewandeld en ons opgefrist voor het Chinese thema diner in ons 

complex. Na een heerlijk chinees maal meteen door naar de kelder om de animatieshow te zien. 

Hier waren acrobatische capriolen te bewonderen op mooie muziek. Alle stoelen waren bezet, maar 

bij de receptie hebben we toch nog 2 stoelen kunnen meekrijgen. 

 

 



 

 

Dinsdag 12-08-2014 

 

Vandaag gaan we meteen na het ontbijt om 11.00 uur een hele dag doorbrengen bij het nationaal 

park de pico del teide. 

 
 

Via parador nat. De las Cariedas del teide, waar een winkeltje was en je wat kon eten of drinken, 

zijn we verder gereden naar het bezoekerscentrum. We hadden lunchpakketten besteld bij de 

bungalow, dit hebben we in de bus en buiten opgegeten. Daar hebben we een film gezien over de 

vulkanen in Tenerife en hoe zo'n uitbarsting eruit ziet. Ook zag je op beelden alle dieren en insecten 

die voorkomen op Tenerife, zoals vleermuizen, konijnen, wilde katten, hagedissen, de verschillende 

soorten vogels, muizen en ratten. De gids vertelde de historie van het eiland en andere 

wetensw

aardighe

den.  

 

 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

Via Candelaria reden we weer terug naar het Zuiden. Candelaria is een mooie plaats met prachtige  

huizen, gezellige winkels en overheerlijk schepijs. Wat hebben we daar van genoten.  

 

  

  

 

 
 

 



 

 

 
 

Bij terugkomst in de bungalow hadden we een canarische maaltijd. Met typisch Canarische 

aardappeltjes, knoflook kip en ander typisch gekruid vlees en groenten. Na de maaltijd gingen we 

moe maar voldaan ons bed in.

 



 

 

Woensdag 13-8-2014 

 

Vandaag na het ontbijt gewinkeld vlakbij onze bungalows. Hier heeft Linda een prachtige ring 

aangeschaft en Fred een mooie ketting. 'S avonds van een Turkse maaltijd genoten, met onder 

andere Kebab en kipshoarma, salade en friet. Ook was er altijd vers fruit en minitaartjes aanwezig 

als dessert. 

 



 

 

 

Na het eten gingen we snel kijken 

naar de Dance explosion show 

georganiseerd door de animatie van 

het bungalowcomplex. Ze 

playbackte gouwe ouwe liedjes 

zoals Michael Jackson: thriller. We 

hebben allemaal enthousiast 

meegeklapt en konden bijna niet 

stil blijven zitten. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Donderdag 14-8-2014 

 

Vandaag na het ontbijt een lange wandeling gemaakt, onderweg hebben we geluncht bij een 

schitterende strandtent met uitzicht op zee. Rob en Linda hadden pizza en Erik en Fred hadden 

allebei een halve geroosterde kip met mojito saus en friet en sla. Linda had nog een mooi jurkje 

gekocht en Rob een schitterend Hawaii t-shirt, Erik nog een shirt, 2 sleutelhangers en een mooie  

waaier van Tenerife. Voordat we weer naar onze bungalow gingen zijn we gestopt bij een Italiaanse 

eettent met uitzicht op zee, waar we nog van 2 heerlijke bolletjes schepijs hebben genoten, Erik had 

zelfs nog 2 bolletjes besteld (met kersen/mandarijnen smaak), het was de laatste dag...dus vooruit.  

 

 
 

 



 

 

  
Het afscheidsdiner in het restaurant had als thema Italiaans, dus weer keuze genoeg.. Behalve 

pizza's en pasta's was er ook Italiaanse stoofpot en verschillende salades. Het smaakte allemaal weer 

even goed.  

 

 
 

 

 

 



 

 

Vrijdag 15-8-2014 

 

Om 5.30 uur werden we wakker gemaakt, want om 7.15 uur werden we opgehaald bij de receptie. 

we hadden lunchpakketten geregeld omdat we niet konden ontbijten nu. De taxi was keurig op tijd 

en ook op de luchthaven van Tenerife konden we vlot doorlopen met medewerking van de 

luchthaven assistentie. We kwamen om 15.00 uur aan op Schiphol, waar we elkaar nog even gedag 

hebben gezegd. Wat was het een heerlijke zonovergoten vakantie. We wilden hier allemaal nog wel 

langer blijven of in ieder geval weer snel terugkomen.... 

 

 
 

 


